




Beste lezer, 

In deze brochure ‘Kruis erover’, een gezegde dat 
ongeveer dezelfde betekenis heeft als ‘zand erover’, 
wil ik graag getuigen over mijn wonderlijke
bevrijding van mijn drank- en drugsverslaving. 

Ik, en velen met mij, dachten dat ik een vogel voor
de kat zou zijn. Maar op dit moment ben ik reeds
35 jaar vrij van deze verslavingen zonder ooit
medische of professionele hulp te hebben gehad. Ik
ben dankbaar dat ik sindsdien al heel wat mensen
mocht bemoedigen met 'mijn verhaal'. En ik hoop
ook u te bemoedigen!

Mensen zeggen dikwijls: “Hopeloos! 
Eens verslaafd altijd verslaafd.” 

Maar ik zeg u: “Hopeloos staat niet in Gods
woordenboek. Er is altijd hoop, ook voor u !”



Ik werd geboren in een traditioneel christelijk gezin.
Mijn ouders motiveerden me continue om mijn best
te doen op school en aan mijn toekomst te denken.
Zij waren hard werkende mensen die me alles gaven
wat zij dachten dat ik nodig had. Zij deden hun best,
en ik ook geloof ik. Maar op 12 jarige leeftijd schoot
er me iets in het verkeerde keelgat en ik koos er heel
bewust voor om mijn ouders niet langer te
gehoorzamen en niet meer naar de kerk te gaan.
Vanaf nu kies ik er voor hoe ik leef, besloot ik.

Op 12 jarige leeftijd nam ik heel 
bewust een radicaal besluit... 

Braaf jongetje? 
Gehoorzamen? 

Naar de kerk gaan? 
Goed studeren? 
Kruis erover! 

“Ik leef voortaan 
zoals ik wil!”



Vrijheid! Dat had ik nodig! Ik begon een dubbel
leven te leiden en moest daarom liegen. Ik werd een
specialist in liegen en bedriegen. De ene leugen
moest de andere bedekken waardoor ik in een web
van leugens verstrikt geraakte. Nicotine, drank,
drugs? Geen probleem! Ik was vrij om te doen en te
laten wat ik wilde. Op 21 jarige leeftijd studeerde ik
af, met de hakken over de sloot, en besloot een
wereldreiziger te worden. Ik dacht er zelfs niet aan
om mijn diploma af te gaan halen. Het enige wat
mij nog trok was de losbandigheid van deze wereld.

Ik maakte plannen om de wijde wereld in te
trekken, maar geraakte niet verder dan Borgerhout
en Antwerpen (minder dan 10 kilometer van ons
thuis). Ik dook rechtstreeks het drugsmilieu in en
rookte hasj en wiet als een kettingroker. Ik begon
drugs te verhandelen met een goed financieel
voordeel, maar joeg alles er ter plaatse door. 

Eens werd ik gearresteerd voor kleinschalig
drugsbezit en voorwaardelijk vrijgelaten. Uit angst
voor effectieve gevangenisstraf trachtte ik een punt
achter mijn drugsgebruik te zetten, maar mijn
inwendige mens schreeuwde het uit en ik greep
noodgedwongen naar drank. Het begon met bier en
wijn maar ik had niet veel tijd nodig om over te
schakelen naar whisky en jenever. Een liter sterke
drank per dag was al snel niet te veel. 



's Ochtends werd ik meestal wakker met trillende
handen van de afkick. Enkele maanden later kon ik
het niet nalaten om terug naar de drugs te grijpen.
Ik begon soft- en harddrugs te combineren met
grote hoeveelheden drank en ik geraakte betrokken
bij een kleinschalige internationale drugshandel.

Zeven jaar later was ik een wrak en begreep ik
eindelijk dat dit niet het leven was dat ik leiden
wilde. Ik wilde een kruis zetten over mijn levensstijl.
Maar hoe? Ik was radeloos. Ik hunkerde er naar om
ergens ter wereld een plaats te vinden waar ik een
nieuw leven zou kunnen opbouwen. Maar waar? 

Ik besloot de wereld in te trekken met een rugzak
en een gitaar. Dag na dag kondigde ik het aan in het
café, “Vandaag vertrek ik.” Maar dag na dag faalde
ik omdat ik niet in staat was te stoppen met drinken
als ik eenmaal begonnen was. En nuchter durfde ik
de straat bijna niet op. Gelukkig stelde iemand me
na een tweetal weken voor om me aan de snelweg
af te zetten waar ik wel een auto zou vinden die me
ergens mee naar toe zou willen nemen. Zo gezegd,
zo gedaan... Daar zat ik dan. Een zogenaamd
hopeloos geval maar met een sprankeltje hoop.



Ik had er radicaal voor gekozen om mijn leven te
reorganiseren. Ik koos er voor om alles, maar dan
ook alles, achter me te laten en op zoek te gaan naar
een nieuw leven. En dat vond ik! Lees maar door.

Ik zat in kleermakerszit aan de oprit van de auto-
snelweg met een zak met wat kleren, een gitaar 
en enkele blikken bier. Ik wilde naar Frankrijk
gaan, maar de gedachte kwam in me op om naar
Duitsland te gaan. Een auto stopte en was bereid me
in de richting van Duitsland mee te nemen, maar ik
zei hem dat ik naar Frankrijk ging. Hij vertrok
zonder mij. Dit herhaalde zich drie keer en omdat
ik wel in het bovennatuurlijke geloofde, werd ik
overtuigd dat het het bovennatuurlijk plan voor mij
was om naar Duitsland te gaan. Tenslotte nam een
auto me mee richting Duitsland. De plaats van
bestemming was me onbekend maar ook van geen
belang voor me. Het enige waar ik naar hunkerde
was een nieuwe levenskans, vrede en ware vrijheid. 

Vandaag kan ik met zekerheid zeggen dat ik een
nieuw leven, vrede en ware vrijheid gevonden heb
in het laatste wat ik verwacht had... geloof in Jezus
Christus. 



Geloven in Jezus Christus?! 
Daar had ik echt een kruis over gezet! 

Ik weet dat er onder u 
zijn die nu liefst van 
al deze brochure 
onmiddellijk zouden 
willen sluiten, 
wegwerpen, misschien wel 
verscheuren, want velen zijn afgeknakt op geloven.
En dat is terecht, of niet misschien? 

Lees toch maar door, want mensen en kerken
maken fouten. Maar is het juist om God de rug toe
te keren omdat Zijn vertegenwoordigers fouten
maken? Geen kerk, noch onze religieuze tradities,
noch ons goed gedrag of onze goede werken, maar
Jezus en Jezus alleen redt! 

Jezus Christus heeft zich door Zijn Geest aan mij
geopenbaard als Waarheid, Redder, Bevrijder,
Geneesheer, Vertrooster en pure Liefde. Hem
hebben we, zowel in dit leven als voor de
eeuwigheid, echt nodig. Er is hoop, ook voor u.
Ook uw pijnlijk, hartverscheurend, verhaal kan
een bron van hoop voor de mensheid worden!



Ik was in Duitsland en trok van stad naar stad. Op
een dag was ik in Keulen op zoek naar een plek om
gitaar te spelen. Net voordat ik de plek bereikte, zag
ik een groep jongeren. Zij speelden muziek en
zongen op een plein. Toen ik voorbij wandelde,
merkte ik dat één van hen naar me keek. Hij keek
me echt aan, maar ik negeerde hem. In die tijd was
ik graatmager. Ik woog maar 36 kilo. Mijn uiterlijk
sprak boekdelen. Ik was een verloren schaap...

Ik zette me neer aan de andere kant van het plein en 
kort daarna kwam de man die me zo doordringend 
had aangekeken naar mij toe. Hij vroeg of ik zin
had in een gesprek. Daar was ik altijd voor te
vinden. Maar toen hij over God begon te praten
vroeg ik hem om te vertrekken. Daar wilde ik echt
niet over praten! Maar hij bleef staan en stelde me
een vraag die uiteindelijk heel mijn leven zou
veranderen. “Wil jij de Waarheid kennen?”

Het was alsof er een knop in het hoofd van deze
doortrapte leugenaar omdraaide. Ik zei: “Ja, als er
een waarheid is dan wil ik ze kennen.” Hij vertelde
me enkele dingen. Ik luisterde aandachtig en
stemde met hem in. Maar toen hij zei: “Dat
betekent dat de Bijbel waarheid is.” wilde ik eerst
“ja” zeggen, maar toch verhardde ik mijn hart.



Ik zei: “Neen, het is een goed verhaal maar het is
geen waarheid.” Hij glimlachte en vroeg of hij voor
me mocht bidden. Ik begrijp nog steeds niet hoe ik
daar mee kon instemmen. Ik zei: “Ok, maar houd
het kort.” Hij en een vrouw baden voor mij. Ze
hielden het kort en ik vertrok onmiddellijk. 

Christenen, God, Jezus, Bijbel? 
Dat was erger dan donder in Keulen. 

Maar de vraag, “Wil jij de Waarheid kennen?”
had me getroffen als een bliksemschicht! 

Enkele dagen later besloot ik één van mijn vrienden
in België te bellen en haar te vragen om drugs klaar
te hebben. Ik had in Duitsland enkele mensen
ontmoet die interesse toonden in de prijzen van de
heroïne en cocaïne die ik kon aanbieden. Maar tot
mijn grote verbazing vernam ik dat mijn vriendin
gelovig was geworden. Zij geloofde nu in Jezus.

Ik was stomverbaasd. Hoe was dat mogelijk? Ik had
net die Christenen in Keulen getroffen en nu
vernam ik dat mijn beste vriendin, met wie ik door
vele vuren was gegaan, gelovig was geworden. 
Dat kon geen toeval zijn! 



Ik moest zo snel mogelijk terug naar huis. Drugs en
dealen was niet meer in mijn gedachten. Sinds die
dag heb ik nooit meer drugs verkocht. Het enige
wat ik wou, was mijn vriendin haar verhaal horen. 

Ik stond sprakeloos! Ze was volkomen clean. Ze
hield van Jezus, sprak over Hem als over haar beste
vriend. Haar leven en getuigenis maakten dat ik de
Bijbel ging lezen. Ik begreep niet alles wat ik las.
Maar zij was, alhoewel ze nog erg jong in het
geloof was, steeds in staat om mijn vragen te
beantwoorden.

Ik was zo verbaasd om de woorden van Jezus, 
‘Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven’ 

te lezen in Johannes 14:6.

Ik herinnerde me de vraag die me in Keulen gesteld
was. “Wil jij de Waarheid kennen?” En ik was
overtuigd dat Jezus de Waarheid is. En ik begon de
Bijbel te accepteren als een betrouwbaar boek.  

Op zondag ging ik met mijn vriendin naar de
Evangelische kerk. Mijn adem rook naar whisky,
maar ik zong met mijn hele hart mee. Deze kerk
was echt wel anders dan de traditionele kerk die ik
bijwoonde toen ik jong was. 



Mensen stonden op als ze liederen zongen. Ze
baden en prezen God in hun eigen woorden. Alles
was heel spontaan en vreugdevol. Ik voelde me er
onmiddellijk thuis. Na de kerkdienst bleven mensen
na en praatten met elkaar. Het was een warme
gemeenschap en ik wist me welkom. 

De volgende dag ging ik spontaan en enthousiast op
zoek naar een job en wonder boven wonder vond ik
diezelfde dag een job. Werken was moeilijk, maar ik
gaf er niet om, want ik wou een normaal leven
leiden en ik wilde zeker geen drugs meer verkopen.
Dat stond vast, rotsvast. Het was genoeg geweest,
meer dan genoeg.

Tijdens de week was ik meestal alcoholvrij, maar
tijdens de weekends was het een grote ramp. Vaak
had ik black-outs. Ik gebruikte pepmiddelen om in
staat te zijn om op maandag naar mijn werk te gaan.
Ik denk dat je begrijpt dat ik niet langer in staat was
om naar de kerk te gaan op zondag.
 
Na enkele maanden was ik opnieuw wanhopig. De
drankzucht had me opnieuw overmeesterd. Maar er
moest een uitweg zijn! Ik ging opnieuw rondreizen.
Deze keer ging ik wel naar Frankrijk. 



Op zekere dag regende het de hele dag. Bestuurders
waren niet in de stemming om te stoppen en mijn
verschijning maakte me waarschijnlijk ook niet erg
aantrekkelijk. Laat in de namiddag stopte er
eindelijk een auto. Het was een bestelwagen met
een man en een vrouw die juist van de markt
kwamen waar ze kledij verkochten. Ze vroegen
waar ik naartoe wilde. Ik vertelde hen dat ik naar
Lourdes ging. Ze vroegen me of ik gelovig was,
want Lourdes staat bekend als een plaats van
bedevaart voor Katholieken. Ik twijfelde even. In
het voorbije jaar was ik tot de overtuiging gekomen
dat Jezus meer dan een verhaal was. Ik had gezien
en gehoord hoe de levens van hen die in Hem
geloofden positief veranderden. 

Ja, ik geloofde, maar ik had ook twijfels. 
Meer over mezelf dan over God denk ik. 

 “Ja, ik geloof.”, antwoordde ik. “Dan ga je beter
naar hier in plaats van naar Lourdes.” zei de man. En
hij gaf me een visitekaartje van een evangelische
kerk in Tarbes. Tarbes was nog ver weg. De
kerkdienst zou om 19 uur beginnen en het was
reeds 18 uur. Omdat het al heel de dag geregend
had, was het moeilijk geweest om een lift te krijgen. 



Ik kon niet geloven dat ik de kerk op tijd zou
kunnen bereiken. Ik vertelde de man dat Tarbes te
ver was om nog te bereiken tegen 19 uur. Hij
draaide zijn hoofd om en zei niets. Maar zijn ogen
spraken boekdelen. “Als God wil dat je er zal zijn,
dan zal je er zijn.” Iets in mij werd wakker geschud
en ik zei met een wat bevende stem: “Misschien.”

Zij gingen niet naar Tarbes en ze zetten me af bij
een klein cementen hok dat net groot genoeg was
voor mezelf en mijn bagage. En daar was ik
dankbaar om want het regende nog steeds. Ik zag
een auto naderen en ik sprong uit mijn schuilplaats.
De auto stopte en nam me mee richting Tarbes. Ik
stapte uit en bijna onmiddellijk stopte er opnieuw
een auto die me mee nam. Ik was verbaasd. Het
ging allemaal zo snel. De chauffeur vroeg me waar
ik moest zijn en ik gaf hem het adres. Hij had iets in
zijn auto dat ik nooit eerder gezien had. Hij vertelde
me dat het een CB was, zoiets als een walkie talkie.
Taxichauffeurs gebruiken deze om in contact te
blijven met elkaar, maar deze auto was geen taxi. De
chauffeur nam de microfoon en vroeg of er iemand
in de omgeving was die hem kon vertellen hoe hij
bij het adres kon komen. 



Na al die jaren herinner ik me nog steeds het adres.
Een stem vroeg: “Waar ben je nu?”. De chauffeur
keek rond en zei de straatnaam. De stem aan de
andere kant legde stap voor stap uit hoe we moesten
rijden. En klokslag 19 uur zette hij me voor de
kerkdeur af. Ik was overweldigd. Ik stapte uit de
auto en ik hoorde de woorden ‘Alles is mogelijk
voor God!’ weergalmen in mijn ziel.

God had bovennatuurlijk ingegrepen. Ik was ten
volle overtuigd dat Jezus geen verzinsel van mensen
was en veel meer dan een historisch feit. Ik had Hem
ervaren als een levende realiteit. Jezus Christus, de
Waarheid, had mij gevonden en zette een kruis over
mijn ongelovig bestaan. Ik was ten volle overtuigd
dat alles mogelijk is met God. Ik was gered!

Ik, goddeloos mens dat ik was, 
werd daar op de straat, 

net voor ik de kerk binnen ging, 
een mens met een nieuwe overtuiging 
en een volgeling van Jezus Christus! 

Ga jij ook als een geknakt riet, radeloos en doelloos 
door het leven? Een God van wonderen heeft jou
geschapen en hij weet een wonder te verrichten om
ook jou te redden van jouw zondige bestaan. 



Het zondeprobleem is de wortel van elk probleem,
wereldwijd. Het is onze zondige natuur die ons
continue verleidt om ‘ons’ leven op 'onze' manier
te leven. Maar er is hoop!

Want, Jezus, geheel anders, werd mishandeld 
vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. 
Hij heeft onze ziekten op Zich genomen, 

en onze smarten gedragen. 
Hij stierf zondeloos voor onze zonden, 

stond op uit de dood. Inderdaad Jezus leeft!
En Hij is altijd vergevingsgezind!

Hoe gaat het met jou? Denk je dat jouw situatie
hopeloos is? Voel je je waardeloos? Heeft het leven
veel van je geroofd? Vrees niet! Ook voor jou is er
hoop voor de toekomst. Jouw keuze om in Jezus en
in de Bijbel te geloven is voldoende om je te
verlossen van je zondige natuur en je te helpen in je
problematiek, ook als dit onmogelijk lijkt te zijn. 

Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal
nieuw. U bent als het ware opnieuw door God

geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.
Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus

Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. 
(2 Korintiërs 5:17,18a)



Dit is jouw kans om terug te keren naar God, je
Schepper. Durf het aan! Roep Hem maar aan in
je eigen woorden daar waar je nu bent. 

Ja, doe het maar. Laat maar los waar je je nog aan
vasthoudt. God is veel groter en machtiger dan jij
bedenken en bevatten kunt. De wereld biedt je
slechts ‘surrogaten’ aan die tot weinig of niets leiden
en je weet het! Laat los en ontvang de kracht om je
eerste stap in geloof te zetten! Hoop en geloof
hardnekkig in Gods goedheid en neem het
‘gezegende risico' om God aan te roepen en Hij zal
je antwoorden! God bewijst zich op een soms
superieure wijze aan de ‘hopeloze gevallen’ in deze
wereld. Ik ben daar een levend bewijs van en jij
kunt dat worden! 

Mag ik u aansporen
het gebed op de
volgende pagina
liefst luidop uit te

spreken indien ook u 
de Waarheid in uw
leven wenst uit te

nodigen? 



In deze brochure kon u lezen hoe God zich aan me 
openbaarde en me redde en vrijmaakte van mijn
verslavingen. Ik dank God er nog elke dag voor! Hij
heeft nog heel wat andere wonderen in en door
mijn leven heen verricht. In deze brochure las u
slechts een voorproefje. Hij genas me van
geheugenverlies, onvruchtbaarheid en nog zoveel
meer. 

Er was hoop voor mij, er is hoop voor u!

De Bijbel zegt, God zegt, Jezus zegt: 
“Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij

God.” (Lucas 18:27)

Gods rijkelijke zegen! 
Rudi Van Steen. 

Almachtig God, U kent mij door en door en ik
kom tot U zoals ik ben. Vergeef me mijn zonden
en kom door Uw Heilige Geest in mijn hart.
Doe een wonder in mijn leven zodat ik nooit
meer dezelfde zal zijn en de rest van mijn leven
gemotiveerd en in staat zal zijn om naar Uw wil
te leven. Ik bid dit in Jezus Naam. Amen. 

(Bid maar door in uw eigen woorden en dank God dat Hij je niet
alleen hoort maar ook naar je luistert. En je gebed beantwoord!)



Aanbevolen websites

www.BelgiumArise.be 

www.cursus.ikzoekgod.be en ga naar 
       "een weg uit verslaving". 

In 2003 werd mede dankzij de visie en de passie die
Rudi ontvangen heeft de VZW Moved For All Nations

opgericht. 

www.movedforallnations.be

‘Liefde en bewogenheid voor alle volkeren’ is het
motto van de organisatie die zowel in als vanuit België
actief is op het gebied van hulpverlening in landen en

onder doelgroepen in nood. 

Hebt u gekozen om God te vertrouwen? 
Hebt u geen Bijbel? 
Wenst u dat we voor u bidden? 
Verlangt u naar een gesprek met iemand online of in
uw omgeving? 
Hebt u nog vragen? 

Email: Rudi@movedforallnations.be
GSM / WhatsApp: 0498 75 69 00 

http://www.cursus.ikzoekgod.be/
mailto:Rudi@movedforallnations.org
mailto:Rudi@movedforallnations.org


'Kruis erover'

De zoektocht van Rudi Van Steen  naar waarheid, vrede en
vrijheid. En met succes, want Rudi is reeds meer dan 34

jaar bevrijd van zijn drank en drugsverslavingen 
en een doelloos bestaan. 

Drank en drugs controleerden voor een jaar of tien elk
ogenblik van zijn leven. Liegen en bedriegen, drugs kopen,
gebruiken en verkopen, sterke drank, ... Wat een leven ! 

Gelukkig, hij kon er een kruis over zetten of  beter gezegd: 
“Er werd een kruis over gezet.” 

Lees zijn getuigenis en wordt bemoedigd ! 
Er was hoop voor Rudi, er is hoop voor u !

 

Verantwoordelijke uitgever: Rudi Van Steen – Spekkestraat, 23, BE-2500 Lier. 

Niet op de openbare weg werpen aub. 


